
 

Ouderling worden in de Gorechtkerk 

 

Waarom zou je? 

 

De Gorechtkerk wil als open, gastvrije en pluriforme gemeente ook een zorgzame 

gemeenschap van mensen zijn. 

 

Daarvoor hebben we mannen en vrouwen nodig, die mensen in onze gemeenschap willen 

bezoeken bij vreugde en verdriet, bij lief en leed. 

 

Natuurlijk is het een taak voor iedereen om naar elkaar om te zien, maar een ouderling doet 

dit namens de gemeente als een bijzondere opdracht. 

 

Wat bieden we jou? 

 

Als je ouderling wordt, sta je er niet alleen voor. 

 

Je maakt deel uit van een team kerkenraadsleden dat met elkaar, en op een voor jou 

inspirerende manier, de Gorechtkerkgemeente vorm en richting wil geven. 

 

Je werkt zelfstandig, maar predikanten, ouderlingen en contactpersonen ondersteunen je. 

 

Kerkenraadsvergaderingen en pastorale avonden bieden je toerusting om je taak zo goed 

mogelijk te kunnen doen. 

 

Wat vragen we? 

 

Als je ouderling wordt heb je een verantwoordelijke taak. 

 

Je kunt goed luisteren, bent communicatief en vindt het belangrijk om mensen in onze 

gemeenschap te ontmoeten en contacten te onderhouden. 

 

Je bezoekt de maandelijkse kerkenraadvergaderingen, acht in totaal, en bent - in overleg - 

periodiek ouderling van dienst. 

 

Zeker, ouderling zijn kost tijd, maar het is goed te doen, omdat je de taken kunt afstemmen op 

jouw persoonlijke mogelijkheden. 

 

Iets voor jou? 

 

Neem gewoon eens contact op met een van de predikanten of vraag een van de ouderlingen 

naar zijn of haar ervaringen. 

 

Mede door jouw inzet kan de Gorechtkerk een zorgzame gemeente zijn en blijven!  

 

 

 

 

 

 


